
De touwen vliegen hoger en hoger.
Bijna draaien ze rond de houten balk.
Als ze helemaal boven zijn, kunnen ze ver kijken.
Nog verder dan de elfenslee hen brengen kon.
Het zitje schudt een beetje uit zijn baan.
Het kwikkelt nu van links naar rechts.
Ebbe en Olle kunnen moeilijk hun evenwicht houden.
Op het hoogste punt hangen ze vast.
Ebbe haar rok waait helemaal naar achter.

‘Weer dezelfde stem’, denkt Ebbe.
Ze roept: ‘Een grapjas, hij? Maar niet met mij!’ 

‘Wat gebeurt er?’ roept Olle.
Ebbe fronst haar wenkbrauwen. 
‘Pas als je de juiste toverspreuk 
weet, kan je verder, ha, ha, ha…’


